PINKSTEREN

werkgroep Pro-Fide OSJ-Vlaanderen

Pinksteren is het feest waarop christenen bidden en danken om de gave van de
Heilige Geest.

In de handelingen van de apostelen beschrijft Lucas de komst van de Heilige Geest als
een hevige windvlaag die door het huis waaide waar de leerlingen verzameld waren.
Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en
zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd
ingegeven.

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn een.
Na Jezus dood en verrrijzenis begrijpen de leerlingen wat zijn getuigenis betekende in
het licht van Gods woord.

Wij bidden om de Geest,

Het talent om mens te zijn,
Mens naar de bedoeling van God.
Wij bidden om de Geest:
de vreugde van Gods woord,
de bezieling tot liturgie.

Wij bidden om de Geest:
de kracht om te geloven, de macht om te
hopen.

Wij bidden om de Geest:
het vuur om lief te hebben,
de moed van dienstbaarheid.
Wij bidden om de Geest:
het verlangen om brood,
een broeder, een naaste te zijn.
Wij bidden om de Geest:
de inspiratie om Jezus te volgen.
Hij is de Goede Herder, de vredevorst,
het licht der wereld,

Brood en wijn,
weg, waarheid en leven.

De mens naar de bedoeling van God.
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Zalige hoogdag
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