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Gij, uit een ver land, in een roestige boot gestrand,

Gij, gelyncht of neergeknald in de intifada,

Gij, kindsoldaat met moordzucht in de ogen,

Gij, Afrikaan, bestolen en verkracht door soldaten,

Gij, onder uw schamel tentje in het vluchtelingenkamp,

Gij, in die koude truck op weg naar het beloofde land  - 

Engeland,

Gij, in die uitzichtloze rij wachtend op asiel,

Gij, kansloos of gediscrimineerd omwille van uw ras of 

huidskleur,

Gij, in uw achterkamertje, vol eenzaamheid en gemis,

Gij, in uw ziekbed, snakkend naar het einde of een nieuw 

begin,

Gij, in rouw of met verdriet dat zwaarder aanvoelt dan een 

rotsblok,

Gij, uitgesteld en afgeschreven, weggevloeid en afgedankt,

Gij, aan de schandpaal gesteld en uitgespuwd,

Gij, bespot, gegeseld en met doornen verminkt,

Gij, ontkleed, ontdaan van menselijkheid, gekruisigd,

Gij, schreeuwend in het duister als het afgeslachte lam, 

Gij, omstreeks het negende uur meegaand met de dood in 

elk van ons,

 ...opdat wij zouden leven! 
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