
Het boek van 
dePotterie
Een verhaal van zorg en devotie

Straks viert het eeuwenoude gasthuis Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie feest.  
In 2026 bestaat deze zorginstelling namelijk 750 jaar en blaast de Confrérie  
van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie 250 kaarsjes uit.  
Toeval of niet, maar het museum opende ongeveer 150 jaar geleden.  
Deze jubilea vormen een uitstekende aanleiding om een nieuw standaardboek  
over de Potterie te publiceren.

En er is veel te vertellen. De Potterie behoort niet alleen tot de oudste stichtingen  
van Brugge, ze is bovendien het enige middeleeuwse hospitaal dat tot op vandaag  
haar zorgfunctie en de hieraan verbonden religieuze diensten heeft behouden.  
Daarnaast geldt ze als de oudste en bekendste mariale bedevaartsplaats binnen  
de stadsmuren.  Ooit vonden vreemdelingen er onderdak, hoopten zieken er op  
genezing en kwamen pelgrims van heinde en ver om er devoot de miraculeuze  
Madonna met haar Kind te vereren. Ze zochten er moreel steun, hoopten op hulp  
en smeekten om genezing. Zo’n interessant, veelzijdig en gevarieerd verhaal  
verdient een vernieuwend naslagwerk. Het is bovendien bijna honderd jaar geleden  
dat nog een uitgebreid relaas over deze eerbiedwaardige instelling verscheen.  
En er is nog meer te vertellen. Door de eeuwen heen groeide in de Potterie  
een unieke kunstcollectie: vaak topstukken, soms objecten die uit dankbaarheid  
werden geschonken of gebruiksvoorwerpen die door de kloosterzusters werden 
aangekocht. Samen vormen ze een wonderbaarlijk geheel dat ons een uniek beeld 
schetst van zorg, dagelijks leven en kunst.

Daarom verschijnt eind 2025, aan de vooravond van het feestjaar, een monumen- 
taal boek dat de geschiedenis en het kunstpatrimonium van dit eeuwenoude oord 
tot leven brengt. Daarin komen verder de voortdurende zorg, de rol van de zusters 
augustinessen van de Potterie en de voogden doorheen de eeuwen uitgebreid aan  
bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebouwencomplex, het uitzonder- 
lijke kunstpatrimonium en de eeuwenoude devotie tot de Moeder Gods en andere 
heiligen die er veelvuldig werden vereerd.

Bijna dertig specialisten schreven mee en brengen in dit boek het Potterieverhaal  
tot leven in een twintigtal hoofdstukken en vijftig kaderteksten, die telkens  
een specifiek item behandelen. Het wordt een basiswerk voor de studie van het 
hospitaalwezen, de kloostergeschiedenis en het kunstpatrimonium van de stad Brugge.

Een nieuw boek over Brugge,  
een basiswerk over de Potterie
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Particuliere verkoopprijs: 50,00 euro  
Bestel nu en verzeker je exemplaar van dit unieke basiswerk  
over Brugs religieus en cultureel erfgoed.

• Voorintekenprijs tot 15 oktober 2025: 40,00 euro  
   (Indien opzenden gewenst en vermeld bij bestelling,  
   dan verzendingskost van 12 euro toevoegen = 52 euro). 

• Bij voorkeur inschrijven met het invulformulier via  
   URL https://www.confreriepotterie.be/boekvandepotterie. 

• Of met QR-code:  
 
 

• eventueel ook mogelijk via mail naar confrerieolv@gmail.com

• indien nodig ook via tel. +32 468 24 90 56 – secretaris confrérie

Na inschrijving is uw bestelling echter pas definitief na de ontvangst van uw betaling 
van de voorintekenprijs van 40 euro (of 52 euro met opsturen) op rekening  
BE68 1210 4056 1034 - confrérie van O.L.V. van de Potterie, Brugge  
met vermelding van uw naam zoals bij de inschrijving en dit ook vóór 15 oktober 2025.

Bij de keuze voor afhaling in de Potterie wordt u door ons later op de hoogte gebracht 
van de diverse afhaalmomenten.
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