Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders
Grootprioraat van de BENELUX
Prioraat van de Lage Landen

Commanderij Slype-Caestre

Waarde Broeders en Zusters,

Ridderorden zijn van alle tijden. Vandaag bestaan er nog tal van deze orden. Zij hebben allen hun
eigen roeping. Sommige hebben een lokale uitstraling, andere overstijgen dit lokale en hebben
een internationale roeping. Zij hebben allen iets mystieks. lets speciaals. Meestal zijn de ridderorden
religieus getint. Velen vinden hun oorsprong in de tijd van de kruisvaarten. Denken we maar aan
de Orde van Tempeliers. Ze spreken allen tot ieders verbeelding.

Maar wat betekenen deze orden vandaag noge

De deken van Kortrijk-Harelbeke, E.H. Edouard Van Maele, werd bereid gevonden om ons te
onderhouden over :

“Ridderorden vandaag?”

Deken Edouard Van Maele is magistraal kapelaan van de Soevereine en Militaire Orde van Malta
en geestelik ceremoniaris van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Hij zal ons inzicht geven
in de structuur van deze twee orden, hoe zij werken en wat hun voornaamste doelstellingen zijn.

Deze open commanderijvergadering gaat door op woensdag 17 september as. te Korfrijk in de
kapel van de Zusters van Sint Niklaas, Augustinessen, Voorstraat, 47.

Er is een grote ondergrondse parking op de Houtmarkt te Kortrijk. Dit is op 5 minuten wandelen van
de kapel.

Voor diegenen die het wensen kan een kort bezoek gebracht worden aan de kapel vanaf 18u 45.
Omstireeks 19 u zal de mis doorgaan in de kapel.
Omstireeks 19u 45 zal deken Edouard Van Maele het woord nemen.

De avond wordt afgesloten op traditionele wijze met een broodje en een drankje. Hiervoor worden
we verwacht in het klooster van de Zusters van Sint Niklaas, Augustinessen, juist naast de kapel.

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. U kunt uw deelname bevestigen fot maandag
15 september op het volgend e-maiiladres ericvanhee@skynet.be. Een bijdrage van 15,00 euro per
persoon dient overgemaakt te worden op rekening van OSJ Slype Caestre nr. BES0 4739 0455 0118.



