
Datum en uur: 
zaterdag 25 oktober 2025

van 9.30 tot 16.00 uur

Locatie:
Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC), 

Groenenborgerlaan 149, Antwerpen 
(ruime parkeergelegenheid)

Prijs: € 35 (inclusief thee/koffie,
broodmaaltijd en materiaal).

Inschrijven: via website bisdom Antwerpen
of els.want@bisdomantwerpen.be.

Informatie:
david.godecharle@bisdomantwerpen.be

Initiatiefnemers:
Diocesane Werkgroep Bijbel bisdom

Antwerpen (DWB)

ORIËNTATIE IN HET
‘NIEUWE TESTAMENT MET
JOODSE TOELICHTINGEN’

ZATERDAG 25 OKTOBER 2025
V.U.:
Schoenmarkt 2,
2000 Antwerpen

JEZUS
IN

JOODSE
OGEN

Joshua Koffmann,
Synagoga

and Ecclesia
in Our Time,

2016

VOOR WIE?

Al wie geïnteresseerd is in de (Joodse)
context van het Nieuwe Testament, en in de
dialoog tussen Joden en christenen over
Bijbelse begrippen en de interpretatie van
nieuwtestamentische teksten.

DOOR WIE?

Organisatie door Diocesane Werkgroep
Bijbel van het bisdom Antwerpen,
met participatie van:
- Antwerpse Contactgroep Joods-Christelijke
Betrekkingen
- Vlaamse Bijbelstichting
- Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inhoudelijke toelichtingen door Jean
Bastiaens, Bryan Beeckman, David
Godecharle en Danny Rouges.



Dit jaar verscheen bij nBg  ‘Nieuwe Testament
met Joodse toelichtingen’. Het betreft de
Nederlandstalige versie van ‘The Jewish
Annotated New Testament’ (Oxford, 2011).

PROGRAMMA

VOORMIDDAG

Welkom en koffie: 9.15-9.30 uur

1. Inleiding: 9.30-10.00 uur
belang van de studiebijbel, overzicht
van de opbouw
extra’s in de Nederlandstalige editie
appreciatie door Regina Sluszny-
Suchowolski (FJO)

2. Lezing van teksten: 10.00-11.00 uur 
Matteüs 5: zaligsprekingen en
‘antithesen’
Marcus 3,1-6: conflict tussen Jezus en
farizese geleerden

Koffie: 11.00-11.15 uur

3. Groepswerk rond het
Johannesevangelie: 11.15-12.30 uur

Inleiding: ‘de joden’, ‘antijudaïsme?’,
‘uit de synagoge werpen’
Bespreking van commentaar bij
teksten

Lunch: 12.30-13.30 uur

NAMIDDAG

4. Reflectie vanuit groepswerk
(plenair): 13.30-14.00 uur

5. Lezing van essays: 14.00-15.00 uur
Paulus en het jodendom, Paulus en
het joodse denken
Maria in de joodse traditie
Logos: de proloog van Johannes als
midrasj

Koffie: 15.00-15.15 uur

6. Voorstelling van de recensie door
Rik Hoet (Collationes): 15.15-15.30 uur

7. Slot: plenum en oogst van de dag:
15.30-16.00

NIEUWE STUDIEBIJBEL

De studiebijbel herbergt een schat aan
informatie: kaarten, aantekeningen,
inleidingen, essays en een keur aan bijlagen.
De commentaren werpen een licht op hoe het
Nieuwe Testament geïnterpreteerd wordt in
Joodse kringen. Bovendien komt via tal van
verwijzingen naar Joodse bronnen de
toenmalige context tot leven.

We nemen er enkele teksten en essays bij om
vertrouwd te raken met dit rijke materiaal van
Bijbelse interpretaties. Welkom!

“Veel van wat in het Nieuwe Testament is
opgetekend, komt uit het hart

van het Jodendom.
Zonder het Oude Testament is niet alleen
het Nieuwe Testament niet te begrijpen,
maar ook het christendom zelf is zonder
zijn diepe verwantschap met de traditie

van Israël en het Jodendom
niet te verstaan.”

(kardinaal De Kesel, p. XI).

EEN BIJZONDERE EN UNIEKE UITGAVE


