
 

 

COMMANDERIJ VLAANDEREN 

MISSIE 

“Fide nostra inspirati progrediamur in fraternitate  

et communione et sic aliis serviamus” 

vrij vertaald betekent deze zin : 

“Geïnspireerd door ons geloof, laten wij groeien in broederlijkheid en gemeenschap en 

zo anderen dienen.” 

De missie van onze Commanderij sluit uiteraard nauw aan bij de duale missie van onze 

Orde Pro Fide Pro Utilitate Hominum, maar voegt een derde Pro of kernwaarde toe: 

“verbondenheid en broederschap”.   

1 WAAROM DE KEUZE VOOR DEZE MISSIE? 

1.1 “Fide nostra inspirati” – Geïnspireerd door ons geloof 

 Het geloof (fides) is de bron van inspiratie en de drijvende kracht achter ons han-

delen. 

 Het verwijst naar het vertrouwen in God, dat ons leidt om betekenisvolle relaties 

aan te gaan en goede werken te verrichten. 

 Geloof geeft niet alleen richting, maar ook kracht om obstakels te overwinnen en 

te blijven streven naar het goede, zelfs in moeilijke tijden. 

DUIDING 

Geloof is geen passieve eigenschap; het vraagt om een actieve houding. Het inspireert 

ons om niet alleen voor onszelf te leven, maar ons in te zetten voor anderen. 

 

1.2 “Progrediamur in fraternitate et communione” – Groeien in 

broederlijkheid en gemeenschap 

 Fraternitas (broederlijkheid) benadrukt de onderlinge band tussen mensen als kin-

deren van God. Het verwijst naar een spirituele familie, waarin harmonie en soli-

dariteit centraal staan. 

 Communio (gemeenschap) betekent eenheid en samenwerking, zowel binnen de 

Orde als daarbuiten. Het is een oproep om samen te werken en elkaar te onder-

steunen. 



 

 

 Progrediamur (laten wij groeien) wijst op een actieve houding: broederlijkheid en 

gemeenschap zijn niet vanzelfsprekend; ze vragen om voortdurende inspanning 

en aandacht. 

DUIDING 

De oproep om te groeien in broederlijkheid en gemeenschap is een uitnodiging om bar-

rières te doorbreken, verschillen te overbruggen en elkaar te zien als gelijken in een ge-

zamenlijke missie. 

1.3 “Sic aliis serviamus” – en zo anderen dienen 

 De ultieme uitdrukking van geloof, broederlijkheid en gemeenschap is dienstbaar-

heid. 

 Serviamus (laten wij dienen) is een actieve oproep tot diaconie: anderen helpen 

vanuit nederigheid en liefde. 

 Deze dienstbaarheid is niet slechts een plicht, maar een vreugdevolle daad die 

voortkomt uit de navolging van Christus, die ons het voorbeeld gaf van dienend 

leiderschap. 

DUIDING 

Dienen is de kern van een christelijke levenshouding: het gaat om de naaste liefhebben, 

hun noden zien en handelen vanuit medeleven. Het gaat niet alleen om individuele ac-

ties, maar ook om gezamenlijke inspanningen om rechtvaardigheid en vrede te bevorde-

ren. 

2 SAMENVATTING VAN ONZE MISSIE  

Onze missie roept ons op om: 

 

 1. Ons geloof als inspiratiebron te gebruiken. 

 2. Te werken aan eenheid, broederschap en samenwerking. 

 3. Vanuit die basis anderen te dienen met liefde en nederigheid. 

 

Het is een uitnodiging om ons leven te laten doordringen door geloof en toewijding, 

zodat we zowel individueel als gezamenlijk een verschil maken in de wereld. 
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